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Je bent een held! 
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Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
Voorbereidingsgebed 
 
Zingen   Lied 213: 1 en 2 (zo mogelijk staande) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213:2 
2   Laat als milde morgendauw 
     uw genade tot ons komen 
     en de dorstige landouw 
     van ons leven overstromen, 
     ja, verkwik ons door uw troost 
     onverpoosd. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gebed    

 



Zingen   Lied 680: 1, 4 en 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
     Kom, wees aanwezig in het woord; 
     wek onze geest, opdat hij hoort, 
     wek ons tot leven, hier en nu. 
 
5   O, heilige Geest, wij zijn verblijd: 
     Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
     legt zelf dit lied ons in de mond, 
     ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 

Schriftlezing    Hebreeën 11: 1 – 2 en 7 – 8 / Hebreeën 12: 1-3                                                                                                   
                          (uit de Bijbel in Gewone Taal)                                                                                         

 

Voorbeelden van groot geloof 

Het geloof brengt ons redding                                                            
11 1 Als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop       
werkelijkheid. En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse 
wereld bestaat. Ook al kunnen we die nog niet zien.  

2 In de heilige boeken vertelt God over het grote geloof van onze 
voorouders.  



7 Ook Noach had een groot geloof. God vertelde aan Noach dat hij 
de wereld zou straffen met een grote overstroming. Daar was nog 
niets van te zien. Maar Noach gehoorzaamde God, en bouwde een 
boot om zijn gezin te redden. Noach werd gered omdat hij geloofde. 
Hij vertelde aan de andere mensen dat God de wereld zou straffen, 
maar ze luisterden niet.  

Het geloof van Abraham                                                                                   
8 Ook Abraham had een groot geloof. God beloofde hem een nieuw 
land, en gaf hem de opdracht om daarheen te gaan. Abraham 
gehoorzaamde. Hij ging weg uit zijn land, zonder dat hij wist waar hij 
terecht zou komen.  

We moeten volhouden 

Blijf geloven                                                                                         
12 1 Uit de heilige boeken kennen we dus veel mensen met een groot   
geloof. We moeten hun voorbeeld volgen en de zonde achter ons 
laten. Want die zonde zorgt er steeds voor dat we ons geloof willen 
opgeven. Maar we moeten juist aan ons geloof blijven vasthouden.           
2 Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor 
dat we gingen geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor 
ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat Hij op die 
manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de 
hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterkant van 
Gods troon. 3 Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem 
uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden, en 
niet opgeven.    

                                                                                                             

Muzikaal intermezzo 
 
Overweging 
 
Luisterlied    Echte helden (E. Smelt/M. Buwalda) 
 

Gebeden   afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
   



Collecte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Zingen   Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (zo mogelijk staande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vandaag collecteren we voor de Tiramisu Foundation                    
(voorheen: VisiteClowns) 
Tiramisu is een Italiaanse lekkernij en betekent letterlijk ‘trek me 
op’ of anders gezegd ‘maak me blij’. Een stevige oppepper en 
dat is precies wat de clowns ook willen voor mensen met 
dementie. Door herinneringen tot leven te brengen, liefde te 
geven en mensen mee te laten doen. Het stimuleren van hoofd, 
hart en handen. Niet zo nu en dan, maar... iedere dag! 
Kom, net als de clowns van de Tiramisu foundation, ook in 
beweging en laat mensen met dementie opbloeien! 
Dat kan door vandaag een gift te geven of dat later te doen op 
IBAN: NL28 INGB 0004 8610 59                                                     
t.n.v. Stichting VisiteClowns te Wageningen 
 
 



2   Ga met God en Hij zal met je zijn: 
     bij gevaar, in bange tijden, 
     over jou zijn vleugels spreiden. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3   Ga met God en Hij zal met je zijn: 
     in zijn liefde je bewaren, 
     in de dood je leven sparen. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4   Ga met God en Hij zal met je zijn 
     tot wij weer elkaar ontmoeten, 
     in zijn naam elkaar begroeten. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen   afgesloten met een gesproken Amen (door de voorganger) 
 

Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


